
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 26 januari 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. H.I. Methorst 

 

Zingen: Weerklank 242 (Liederen bij Kerk en Koninkrijk) 

1 Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 

 

3 Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 138 (Oude Berijming) 

1 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 

Vermelden, HEER, 

U dank bewijzen. 

'k Zal U In 't midden van de goon, 

Op hogen toon, 

Met psalmen prijzen; 

Ik zal mij buigen, op Uw eis, 

Naar Uw paleis, 

Het hof der ho-ven, 

En, om Uw gunst en waarheid saam, 

Uw groten Naam 

Eerbiedig loven. 

 

4 Als ik, omringd door tegenspoed, 

Bezwijken moet, 

Schenkt Gij mij leven. 

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 

Uw rechterhand 

Zal redding geven. 

De HEER is zo getrouw als sterk, 

Hij zal Zijn werk 

Voor mij volen-den, 

Verlaat niet wat Uw hand begon, 

O Levensbron, 

Wil bijstand zenden. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

 

 



Zingen: Psalm 71 (Oude Berijming) 

2 Wees mij een rots, om in te wonen; 

Een schuilplaats, waar mijn hart 

Steeds toevlucht vind', in smart. 

Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen, 

Dat Gij, o groot' Ontfermer, 

Mijn burg zijt en beschermer. 

 

4 Zo Gij, van dat ik werd geboren, 

Ja, van mijn eerst begin, 

Mij niet, uit teedre min, 

Hadt ondersteund, 'k waar' lang verloren; 

Dies doe ik, in gezangen, 

U steeds mijn lof ontvangen. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jesaja 53 vers 3 - 6  
3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, 

een Man van smarten, bekend met ziekte, 

en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; 

Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 

 
4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, 

onze smarten heeft Hij gedragen. 

Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, 

door God geslagen en verdrukt. 
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden verbrijzeld. 

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, 

en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 
6 Wij dwaalden allen als schapen, 

wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. 

Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen 

op Hem doen neerkomen. 

 

Schriftlezing: Markus 7 vers 31 - 37 De genezing van een dove 
31 En toen Hij weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam Hij bij de zee van Galilea, 

midden door het gebied van Dekapolis. 
32 En ze brachten een dove bij Hem, die moeilijk sprak, en smeekten Hem dat Hij de hand op hem legde. 
33 En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak Hij Zijn vingers in zijn oren, en na gespuwd 

te hebben, raakte Hij zijn tong aan. 
34 En terwijl Hij opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen hem: Effatha! dat is: Word geopend! 
35 En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los, en hij sprak goed. 
36 En Hij gebood hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood, zij 

verkondigden het des te meer. 
37 En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles goedgemaakt; ook de doven doet Hij 

horen en Hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. 

 

 

 



Zingen: Psalm 146 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Halleluja! Heel mijn leven 

 loof en prijs ik God, de HEER. 

 Hem wil ik mijn liefde geven, 

 al mijn dank en al mijn eer. 

 Zingen zal ik levenslang, 

 elke dag die ik ontvang. 

 

4 Hij doet recht en zal bevrijden 

 wie niet weet wat vrijheid is, 

 voedt royaal wie hongerlijden, 

 redt uit de gevangenis. 

 Blinde ogen opent Hij; 

 wie gebukt gaat, staat Hij bij. 

 

5 Hij beschermt de vluchtelingen, 

 heeft wie eerlijk leven lief. 

 Weduwen zien zegeningen, 

 wezen geeft Hij perspectief. 

 Maar de levensweg loopt dood 

 van wie doen wat Hij verbood. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 287 (Liederen bij liturgische momenten en bijzondere dagen) 

1 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, 

het wonder van uw heilig Woord, 

van Jezus die uw beeltenis 

en die het hart der schriften is. 

 

2 Zegen ons met verwondering 

dat Hij het is, de vreemdeling, 

die met ons door de eeuwen ging - 

blijf bij ons met uw zegening. 

 

3 Heilige Geest, ontsteek het vuur, 

de liefde van het eerste uur, 

maak uw genade in ons groot, 

een vreugde sterker dan de dood. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 77 (Oude Berijming) 

6 Zou God Zijn gena vergeten? 

Nooit meer van ontferming weten? 

Heeft Hij Zijn barmhartigheen 

Door Zijn gramschap afgesneen?' 

'k Zei daarna; 'Dit krenkt mij 't leven, 

Maar God zal verandring geven; 

D' Allerhoogste maakt het goed; 

Na het zure geeft Hij 't zoet.' 

 

8 Heilig zijn, o God, Uw wegen; 

Niemand spreek' Uw hoogheid tegen; 

Wie, wie is een God als Gij, 

Groot van macht en heerschappij? 

Ja, Gij zijt die God, die d' oren, 

Wondren doet op wondren horen; 

Gij hebt Uwen roem alom 

Groot gemaakt bij 't heidendom. 

 

Zegen 

 


